Andries

1944 - 2025




Houden

als ik kon kiezen

dan zou ik je houden
dan zou ik je sparen
genezen, bewaren

als ik kon kiezen
dan zouden we samen
nog tientallen jaren

als ik kon kiezen
verkoos ik het leven
de rust, het gerief

als ik kon kiezen

dan nam ik geen afscheid
maar had ik je bij me

en

eindeloos lief

Tanja Helderman

Het is volbracht!

Na een leven van liefde, is thuis rustig overleden,
mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

Andries Rijkent Zandee

Zilveren spelddrager van de KFPS

*'s-Heer Arendskerke t Houten
26 januari 1944 6 augustus 2025
Willy
Elmar t en Edita Wendy en André

Colin Jelle
Anne Marit

U bent uitgenodigd voor het afscheid op woensdag 13 augustus
om 14:00 uur in de aula van Crematorium Noorderveld,

Structuurbaan 1 in Nieuwegein, waar Andries per rouwkoets zal aankomen.

Aansluitend is er een informeel samenzijn en gelegenheid
tot condoleren in de naastgelegen koffiekamer.

Andries wenste geen bloemen, daarvoor in de plaats liever een donatie
aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Bij de plechtigheid zal ook een collectebus aanwezig zijn.

Correspondentieadres: Willy Zandee, Tuinbouw 107, 3991 ND Houten



